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Meditatie 
ds. Peterjan van der Wal

‘Der kleine Johann verfolgte pochenden 
Herzensdas Nahen der unvergleichlichen 
Zeit.’
Thomas Mann: ‘Die Buddenbrooks’

Er is de laatste jaren iets raars aan de 
hand. De eerste pepernoten verschijnen 
eind augustus al in de winkelschappen. 
Ruim voor 5 december is er geen pe-
pernoot meer te krijgen. Die zijn verruild 
voor kerstkransjes en dergelijke, waarvan 
de restanten vóór het aanbreken de Kerst-
dagen al weer afgeprijsd liggen. Vuur-
werkknallen hoor je het hele jaar door. 
Het nieuwe jaar is nog niet begonnen, of 
de eerste paaseitjes maken hun opwach-
ting al. Kortom, het verband tussen onze 
feestkalender en wat ons helpt om naar 
die dagen toe te leven en ze te marke-
ren, is zoek. Veel beleving vervlakt op die 
manier. Dat geldt ook voor de Advents-
tijd. Ergens verlangend naar uitzien en je 
ergens op kunnen verheugen dreigt uit 
de tijd te raken. Maar niet alles kan in een 
nanoseconde van wens tot werkelijkheid 
worden.
Advent: elke dag komt die nacht aller 
nachten naderbij, die alles anders maakt. 
Tegelijk leven we in een wereld die maar 
bitter weinig ruimte laat voor een droom 
die werkelijkheid wordt. 
Wie vanaf 1 december op het Duitstalige 
KiKa Kanaal rond de klok van zes uur ’s 
avonds de dagelijkse uitzending Beute-
lomäus und der wahre Weihnachtsmann 
volgt, 24 korte afleveringen lang, ziet het 
gebeuren. Warmte, aandacht, liefde voor 
elkaar: het lijkt soms niet meer te bestaan 
op het moment dat het ieder voor zich 
geworden is, en dat er niets is, dat uitstijgt 
boven onverschillige onwetendheid en 
gevoelloosheid. Mensen beginnen te 
vergeten, dat het ooit anders was en ver-
liezen zelfs het besef dat het anders zou 
kunnen zijn. Maar ook toont de serie dat 
er mensen zijn, die het geloof in samen, 
saamhorigheid, samen delen in vreugde 
en verdriet, niet opgeven. En dat dat vaak 
begint met een kind-zonder-erg, open en 
ontvankelijk.
In onze kerken houden we dat besef 
levend, door op elke Adventszondag een 
kaars erbij te ontsteken, zodat het licht 
toegroeit naar die nacht der nachten dat 
het Licht der wereld verschijnt in onze 

duisternis. Dit jaar valt de eerste advent 
op 1 december. Dat biedt de gelegenheid 
om een mooie Duitse traditie, die onder-
tussen 185 jaar oud is, voor het voetlicht 
te brengen en die steevast op 1 december 
begint. In 1839 maakte Johannn Hinrich 
Wichern, theoloog, de voor zover bekend 
eerste adventskalender, voor de kinderen 
van een weeshuis in Hamburg. Omdat 
wachten, zeker voor kinderen, best lang 
kan duren, maakte hij hiermee de tijd van 
wachten beter te overzien. Aanvankelijk 
waren dit 24 kaarsen op een wagenwiel, 
met voor elke adventszondag een dikkere 
kaars. Inmiddels bestaan er allerlei soor-
ten adventskalenders, van klokmodel tot 
theezakjes, van speelgoed tot legpuzzel, 
je kunt het zo gek niet bedenken. Ook 
hier heeft de commercie toegeslagen, 
want tegenwoordig heb je niet alleen 
adventskalenders voor kinderen met een 
snoepje achter elk luikje, maar zelfs een 
adventskalender speciaal voor honden of 
katten.

Thomas Mann schrijft in zijn beroemde 
boek ‘Die Buddenbrooks’ over de kleine 
Johann die anno 1869 “met kloppend 
hart” het naderbij komen van de geboorte 
van Jezus volgde aan de hand van een 
door zijn kindermeisje gemaakte advents-
kalender, met een getekende kerstboom 
op de 24ste dag. Wij kunnen ons bij zo-
veel passie amper meer wat voorstellen. 
Maar zonder passie dreigt ons leven 
uitzichtloos en zonder zin te worden. 
Hoe kunnen we - u, jij en ik - leven met 
toekomst voor ogen? Waarin vinden 
we ruimte en perspectief voor hoop en 
verwachting, verlangen, een zich kunnen 
verheugen op - of zoals het in het Duits 
zo mooi heet: Vorfreude? Mooie vragen 
om over na te denken in deze tijd.
Ik wens ieder van harte een ‘besinnliche 
Zeit’ toe.

Advent: het aftellen is begonnen ...
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Uit het 
liedboek

1

O Christus, woord der eeuwigheid,

dat naar ons uitging in de tijd

en daad werd, mens van hoofd tot voeten,

wij danken U, God die Gij zijt,

dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten.

2 

Hoe hadden wij U ooit verstaan,

waart Gij niet tot ons uitgegaan,

o levenswoord van den beginne?

Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,

o Christus, treed ons leven binnen.

3

Gij werd een mens, maar zonder eer,

die in de wereld geen verweer,

niets heerlijks had voor mensenogen.

Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,

geef dat wij U herkennen mogen.

3

O Christus, woord der eeuwigheid, dat naar ons uitging in de tijd
Lied 826 was in het Liedboek van 1973 opgenomen in de rubriek 
‘Kersttijd’. Dat is niet ten onrechte, want de tekst, met als oor-
spronkelijke titel ‘Lied van de menswording Gods’ vindt het uit-
gangspunt in Johannes 1 dat op de Kerstmorgen gelezen wordt. 
Tegelijkertijd kan het rubriceren van liederen tot gevolg hebben 
dat liederen alleen in de genoemde periode of bij de genoemde 
gelegenheid gezongen worden. Bij Lied 826 is dat juist te be-
perkt, want dit lied wil benadrukken dat woord en daad één zijn. 
Daarom is het te allen tijde in de liturgie toe te passen, bijvoor-
beeld bij wijze van credo, of waar de diaconale opdracht aan de 
orde is. In Christus heeft God zich als mens kenbaar gemaakt 

(strofe 1), treedt het woord van vlees en bloed ons leven binnen 
(strofe 2). In de laatste strofe verwijst dichter Ad den Besten naar 
het woord van Christus en dat wij Hem in de minsten der men-
sen herkennen. Het slot van deze strofe is een samenvatting van 
het gehele lied: ‘Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, geef dat 
wij U herkennen mogen.’ In het nieuwe Liedboek is het lied op-
genomen in de rubriek ‘Levensreis’. De melodie van Wim Mennes 
heeft een zeer natuurlijk verloop, waarbij de eerste regel identiek 
is aan de vierde en de derde regel aan de vijfde.
(Ontleend aan liedboekcompendium.nl.)

Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor 
de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt 
om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke 
dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte 
(gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Vanaf de eerste 
Adventszondag liggen in de kerk een aantal exemplaren van de 
papieren versie om mee te nemen. Ze zijn daar verkrijgbaar zo-
lang de voorraad strekt. Maar je kunt er ook een gratis aanvragen 
bij de Protestantse Kerk. En wat misschien nog wel makkelijker is 
je e-mailadres daar doorgeven. Dan krijg je elke dag de bijdrage 
in je mailbox. Of je kijkt elke dag op de website voor een nieuw 
bericht. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende video.

Als nieuw!
Met het thema ‘Als nieuw!’ sluit de kalender aan bij het jaarthema 
van de Protestantse Kerk in 2024-2025: ‘Als nieuw! Leven in het 
licht van Gods koninkrijk’. Tijdens Advent mogen we verwach-
tingsvol uitzien naar de komst van Jezus. Zo valt in het donker 
van deze wereld het licht van Gods koninkrijk al naar ons toe.
https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/ of 
www.protestantsegemeentebrielle.nl

Als nieuw!
Leven in het licht

ADVENTSKALENDER 2024

Adventskalender, elke dag even stilstaan naar Kerst



Kerkkronkel 
Theun Klein
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Op zoek naar een bijzonder kerstverhaal kwam ik ‘Outback 
Christmas’ tegen. Ooit kreeg ik het boek van een moeder die met 
haar twee jonge kinderen vanuit Australië naar Nederland kwam. 
Ze is inmiddels, net als haar twee nu volwassen zonen, terugge-
keerd naar Australië.
Eerlijk gezegd snapte ik van de tekst in het boek niet zoveel. Tot-
dat ik bij Tonn den Otter aanklopte. Hij herkende onmiddellijk de 
schrijver Habel, een bekende theoloog in Australië, en illustrator 
Pro(fessor) Hart, de ‘Rembrandt van Australië’. En al die voor mij 
onbekende woorden waren voor Tonn, opgegroeid in Australië, 
gesneden koek. Outback, de onherbergzame kale binnenlanden 
van Australië. Stockmen de schaapherders en veedrijvers, Bush is 
het struikgewas in de outback en gamblers zijn gokkers die met 
wichelroeden water zoeken voor de stockman.
En zo, met Tonn bladerend in het boek ontdekte ik het Australi-
sche kerstverhaal. 

Dit is het verhaal van Kerst in de outback, 
over toen Jezus werd geboren op deze plek.
Jezus, zoon van God, maar een man als wij. 
Goed volk van de bush, die zij aan zij
met ons vocht tegen hitte, honger en dorst 
en zich niet mooier voordeed, al was hij een vorst.
Als ’s avonds het kampvuur brandt 
vertellen we over die man naar Gods hand.
Bush-koning, bekend met de stilte van God, 
die zijn leven vergokte met een verkeerd lot.

Ik, Maria, ben eenvoudig  van aard,
voor Joseph de timmerman alles waard.
Als meisje van het bush-land, 
zit ik gevangen in verhalen die met hand en tand
waarschuwen voor duivelse geesten, 
die meisjes meesleuren in hun queesten.
Maar de bruine bush-engel die verscheen, 
danste vriendelijk om me heen.
‘Wees niet bang Maria, jij wordt moeder, 
noem hem Jezus, hij wordt De Bush-hoeder.’

De tocht naar Bethlehem
Het bericht van de gouverneur kwam als een donderslag. 
Kleine mensen als wij, vallend onder zijn gezag, 
moesten naar Bethlehem, ver buiten de bush, 
een loodzware tocht. Als in een roes 
trokken we, beloerd door dingo’s en gieren, 
door de  schroeiend hete bush, als kuddedieren. 
Tot aan de horizon Bethlehem verscheen. 
’t Had niet langer moeten duren, we zaten er totaal doorheen.

In Bethlehem
Een kroeg is niet geschikt voor een jonge meid: 
schreeuwen, vechten, drinken; narigheid.
In een schuurtje achter de kroeg, midden in de nacht, 
barste Jezus uit Maria’s lijf, ’t was verre van zacht.
Jozef pakte het nog warme kind, 

sneed in één haal door het nog kloppende lint. 
Veegde met stro het bloed van het gezicht. 
’t Kind straalde puur licht.

Stockmen, dag en nacht in de outback,
zijn niet bang, ze slaan elke bush-duivel op z’n bek.
Tot die engel, dwars door de bush in oranje vlam, 
met een bericht over een nieuwe bush-koning kwam.
Oranjerood vlamde en spatte de lucht, 
geschrokken zochten ze het gehucht.
Ze vonden Jezus in stro. Gezicht en lijf, vlezig rood.
Dus ze schreeuwden het uit: die God is als wij, 
rood verbrand, hij staat aan onze zij.

De drie gamblers
Geraamtes in het woestijnzand, oplichtend in’t licht van de maan,
wijzen de weg aan drie gamblers van naam.
Ze nemen de gok, volgen het spoor 
en rijden lange zwarte nachten door.
Wat zeg je trouwens tegen een kind van God? 
Welkom in de bush, jou wacht een zwaar lot?
En dan, wat geef je een kind van God? 
Hier een klompje goud en wat ouwe port.
En de huid van een walaby, zelf gelooid, 
goed tegen elk wesp die met je flikflooit.

Weer Thuis
Na een lange vlucht voor Herodes, 
die alle baby’s dreigde met het mes,
kwamen ze weer thuis in de outback, 
thuis in Nazareth, hun eigen plek.
Door de nachten, waarin bomengefluister 
het pad verlichtte in het duister. 
Witte vogels schetterden als herauten: 
‘Er is een toekomst waarin niet de fouten 
maar diepe goedheid één familie bouwt, 
elk mens van iedereen houdt.’
Welkom Jezus, welkom Maria en Jozef in je eigen huis.
Het landschap ontwaakte, eindelijk zijn ze weer thuis.

Kerst in de ‘Outback’
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Van de 
diaconie

Dank voor alle gaven. Ze worden zeer wel besteed.Uw gaven ko-
men niet alleen via de collectezak in de kerkdienst binnen maar 
ook via een overschrijving. We stellen dat zeer op prijs.
Mocht u een overschrijving willen doen dan kan dat op bank-
rekening: NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Brielle. Vermeld wel de naam van het doel zodat wij 
weten waar het naar toe moet.

Collecterooster
Het collecterooster tot en met 19 januari 2025 ziet er als volgt 
uit:
Zondag 8 december Werelddiaconaat voor Ghana
Zondag 15 december Werelddiaconaat voor Palestina
Zondag 22 december Hospice De Waterlelie in Spijkenisse
Dinsdag 24 december Leger des Heils
(Kerstnachtdienst)
Woensdag 25 december Werelddiaconaat
(Eerste Kerstdag) voor kinderen in de knel
Zondag 29 december  Diaconie
Zondag 5 januari Diaconie 
Zondag 12 januari Binnenlands Diaconaat Armoede
Zondag 19 januari St. Ong Education (Bram Poldervaart)
(oecumenische dienst)

Kinderen in de knel
Met name het collectedoel van 1e Kerstdag willen we naar voren 
halen. Niet dat andere collectes minder belangrijk zijn maar er 

zijn doelen met een extra accent en dat is het doel ‘Kinderen in 
de knel’ in de meest ruime zin van het woord. 
Het is wereldwijd dat kinderen in de knel zitten, ze hebben hun 
situatie niet voor het kiezen, ze belanden er in zoals bijvoorbeeld 
de kinderen in achterstandswijken in Colombia, of kinderar-
beid in de visserij in Ghana, straatkinderen in Uganda, kinderen 
zonder ouders in Zambia, kinderen in oorlogsgebieden. Kerk in 
Actie ondersteunt projecten die het leven voor kinderen beter 
maakt zodat ze eten hebben, een dak boven hun hoofd, zorg en 
onderwijs. Van harte aanbevolen!

Diaconievergadering 
Tijdens de diaconievergadering van 13 november is onder ande-
re Allerzielen besproken. Zo’n 250 bezoekers zijn er geweest. Er 
is duidelijk behoefte aan een gedenkmoment.

De kerstactie voor vluchtelingen wordt weer opgestart.

Op Tweede Kerstdag is er weer een Herberg in de Sjoel. Kijk voor 
meer informatie op pagina 8.

De Lentelunch is op 21 mei 2025. Zet hem in uw agenda. We 
zoeken daar weer mensen voor die ons op wat voor manier dan 
ook willen helpen.

We hebben de begroting voor 2025 intern goedgekeurd zodat 
deze naar de Kerkenraad kan.

Met veel enthousiasme wordt er op de 
donderdagavonden gerepeteerd. Nu het 
buiten kouder wordt, gaan we dat binnen 
in de Sint-Catharijnekerk ook voelen. We 
kleden ons wat warmer aan en maken 
dankbaar gebruik van de warmtekussens. 
Zingen gaat beter als je staat, maar ja, dan 
moet je wel van je warme kussentje af! 

Ook thuis wordt er druk geoefend door 
spelers en zangers! Er moeten veel 
 teksten worden geleerd. Pas als je de 
 teksten goed kent, kan je je rol goed spe-
len. Voor het koor zijn er oefenbestanden, 
waar flink mee geoefend wordt. En dan is 
het soms nog best lastig als al die partijen 
samen gezongen moeten worden. Maar 

wat zijn we dan trots als het aan het einde 
van de avond goed klinkt. 
Zangers en spelers maken onderling ook 
afspraken om samen te repeteren. Het 
is mooi om te zien hoe we zo als groep 
steeds verder komen. We zijn ongeveer 
op de helft van onze voorbereidingstijd, 
op weg naar de uitvoering op 15 maart!

We repeteren ons warm voor musical Ruth
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Van de 
kerkenraad

Verhuurtarieven
In de kerkenraadsvergadering van 9 oktober werden opnieuw 
de verhuurtarieven van de Sint-Catharijnekerk besproken. De 
eerder voorgestelde tarieven, gebaseerd op werkelijk gemaakte 
kosten, riepen bij huurders van de afgelopen jaren uiteenlopende 
reacties op; van schrik tot verontwaardiging. Als eigenaar van 
het gebouw willen we toch de fors hogere tarieven handha-
ven. De huidige lage huurprijzen houden namelijk in dat we als 
kerkelijke gemeente alle concerten en uitvoeringen als het ware 
subsidiëren. En daarvoor kunnen toch de vrijwillige bijdragen 
niet bedoeld zijn. Besloten is nu de vaste gebruikers die in 2023 
en 2024 de kerk huurden voor het geven van concerten en 
bijvoorbeeld de Matteüs Passion, tegemoet te komen. Voor 2025 
wordt hen een overgangstarief berekend en in 2026 de nieuwe 
huurtarieven.

Restauratiewerkzaamheden
In het vorige kerkblad informeerden we u al over noodzakelijk 
onderhoud om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. 
Naast de subsidie van de overheid en de gemeente Voorne aan 
Zee is hiervoor nog een eigen bijdrage vereist. We hopen dat de 
Vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk deze bijdrage 
voor haar rekening wil nemen.
Nog een goed bericht: Johan Deur is bereid om namens onze 
gemeente te participeren in de bouwgroep die de restauratie 
gaat uitvoeren. 

Vacature voorzitter College van Kerkrentmeesters
Nog een opsteker: Daan van der Ent wil de vacature van voor-
zitter van het College van Kerkrentmeesters voor een termijn 
invullen. Hiermee is de bemensing van de drie pijlers van de 
kerkenraad, Pastorale Raad, Diaconale Raad en College van 
Kerkrentmeesters weer compleet. Reden voor dankbaarheid!

Gemeenteberaad
Op zondag 10 november hebben we een gemeenteberaad ge-
houden waarbij ongeveer zestig gemeenteleden aanwezig zijn.
De voorzitter van de kerkenraad, Wim Littooij, opent de bijeen-
komst en refereert aan het vorig beraad van 23 juni 2024. In dat 
beraad is de gemeente geïnformeerd over de toekomst van de 
kerk afgezet tegen de financiële situatie. 
Van de meerdere scenario’s over het terugdringen van de kosten 
van kerkgebouw is als meest haalbaar uiteindelijk besloten 
het kerkgebouw af te stoten. En met een nieuwe eigenaar de 
verhuur aan de Protestantse Gemeente Brielle (PGB) - voor het 
houden van wekelijkse kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten - 
bedingen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan toch het kerkgebouw 
afstoten en voor de wekelijkse kerkdiensten, rouw- en trouw-
diensten  uitwijken naar een andere locatie.

Ook zijn een aantal stappen afgesproken, zoals:
•  Kijk naar gemeenten om ons heen  

Er is op inmiddels op moderamenniveau overleg geweest met 
de kerkelijke gemeentes in Oostvoorne en Rockanje. Afge-
sproken werd de samenwerking uit te breiden met - naast de 
gezamenlijke pinksterviering - andere gezamenlijke vieringen. 

•  Overleg met burgerlijke gemeente Voorne aan Zee  
In het recent gehouden overleg is duidelijk geworden hoeveel 

subsidie voor het onderhoud van het Rijk en gemeente Voorne 
aan Zee beschikbaar is en welke eigen bijdrage wordt ver-
wacht. 

•  Hoe lost men het probleem elders op 
De organisatie ‘Kerkvitaal’ is een landelijke organisatie die 
eigenaren van monumentale kerken ondersteunt met adviezen 
over het in stand houden van dergelijke gebouwen. Met deze 
organisatie is contact over onze situatie.  
Daarnaast is er contact geweest met de eigenaren van de Grote 
of Barbarakerk in Culemborg. Daar is de kerk overgegaan naar 
een stichting waarin burgerlijke en kerkelijke gemeente en een 
welzijnsstichting participeren en voor een periode van vijf jaar 
financiële middelen hebben om de kerk ook een maatschappe-
lijke functie te geven.  
Kerken uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw worden 
meestal verkocht en krijgen een nieuwe bestemming. Voor 
oudere kerken worden vaak stichtingen opgericht.

Naar aanleiding van vragen wordt opgemerkt dat: 
•  de Stichting Behoud Brielse Dom geen partij meer is; de stich-

ting is opgeheven;
•  de Culturele Commissie een commissie van de kerkenraad is 

die jaarlijks concerten en tentoonstellingen organiseert. De 
commissie wordt gesubsidieerd door de gemeente Voorne aan 
Zee;

•  niet alle gebruikers van het gebouw laten de kerk na gebruik 
schoon achter. De voorzitter geeft aan dat het probleem be-
kend is en naar oplossingen wordt gezocht. 
Voorgesteld wordt met commerciële huurders te overleggen 
over hun mogelijke inzet voor inrichten kerk en schoonmaak;

•  de gemeente Voorne aan Zee niet geïnteresseerd is in overna-
me van het kerkgebouw.

De voorzitter bedankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid en 
benadrukt dat er in het traject naar 2028, het uiterste moment 
voor de verkoop of afstoot van het kerkgebouw, regelmatig ge-
meenteberaad zal plaatsvinden. Het eerstvolgend beraad wordt 
gehouden in maart.
Het volledige verslag van het beraad kunt u opvragen bij scriba 
Theun Klein.
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De dames van de Crea-doe hebben het 
afgelopen jaar weer hard gewerkt om ge-
noeg spullen te hebben voor de verkoop 
die 30 november jl. heeft plaatsgevonden. 
Mooie brei-, haak- en borduurwerken 
waren gemaakt. Evenals de nog steeds 
handgemaakte wenskaarten en vakkundig 
gemaakte creatieve bloemstukken. Voor 
de kerstkransen waren weer veel inschrij-
vingen dus daar moest vroegtijdig mee 
begonnen worden.
De thuisbakkers boden zich ook aan en 
gingen aan de slag met: appeltaart, cho-

colade tulband, koekjes, kruidkoek, cake 
en meer lekkers. Ook de potjes jam en ap-
pel & peertjes en verse laurier ontbraken 
niet. Natuurlijk stonden soep en broodjes 
voor de liefhebbers klaar. De raadsels, 
inschrijflijsten, onder andere voor de quilt 
van mevrouw Van Dijk, lagen klaar. Én het 
boodschappenpakket van John Bos van 
de Plus, waarvan de inhoud geraden kon 
worden, was weer gesponsord.
De rommelmarkt heeft ons weer voorzien 
van vintage spullen, boeken, puzzels en-
zovoort. Mooi om te zien dat mensen zich 

spontaan aanbieden om te helpen.
Er is dan ook veel hulp nodig om alles 
‘rond te breien’. 
In het volgende kerkblad vertellen wij u 
wat de opbrengst voor onze Sint-Catharij-
nekerk is geworden. En mocht u volgend 
jaar ook op maandag van 14.00 tot 15.30 
uur gezellig samen willen zijn en ook een 
handwerk of iets anders creatiefs willen 
doen, kom dan naar de Sjoel. De thee 
staat klaar! Tot slot wensen u fijne feest-
dagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Het hele Crea-doe-team

Op 16 november waren we met z’n tie-
nen in het Stedelijk Museum Schiedam.
Dat is een mooi gebouw waar vroeger het 
Sint Jacobsgasthuis gevestigd was.
De tentoonstelling die we bezochten heet 
‘Adya en Otto, pioniers van het kubisme’.
De gids die ons een uur rondleidde ver-
telde over het Nederlandse echtpaar Van 
Rees. Ze woonden aan het begin van de 
20e eeuw in Parijs en verkeerden in de 
kringen van Kees van Dongen, Pablo Pi-
casso, Piet Mondriaan en Georges Braque. 
Een groep kunstenaars in ontwikkeling 
naar abstracte kunst. Adya en Otto schil-
derden allebei. Toen ze kinderen kregen 
werd het voor Adya lastiger om te schil-
deren en ging ze over op naaldkunst. Een 
borduurwerk leg je makkelijker weg als je 
kinderen moet (op)voeden. Otto was een 
van de eersten die collages ging maken 
en daarmee de kant van de abstracte 
kunst opging. De tentoonstelling is nog 
tot 2 maart 2025 te bezoeken.

Trudy Morgenstern

Op 27 oktober jl. heeft de jaarlijkse her-
denking van de gedeporteerden uit de 
Tweede Wereld Oorlog plaatsgevonden. 
Joden afkomstig uit Oostvoorne, Zuid-
land, Heenvliet, Spijkenisse, Hellevoetsluis 
en Brielle werden allen, van jong tot oud, 
om het leven gebracht in één van de 
concentratiekampen.
Verschillende mensen, onder wie burge-
meester Arno Scheepers van de gemeen-
te Voorne aan Zee, spraken woorden ter 
nagedachtenis. Na het noemen van de 
namen van de omgekomen Joden werd 
er voor een ieder van hen een kaarsje 
aangestoken.

Crea-doe-najaarsmarkt

Samen naar het museum

Herdenking in Sjoel



We zijn bijzonder verheugd dat een 
nieuwe voorzitter van het College van 
Kerkrentmeesters (CvK) zich vanuit onze 
kerkelijke gemeente heeft aangemeld. 
Het CvK is nu weer voltallig. We verwelko-
men de heer Daan van der Ent als opvol-
ger van Ronald de Ridder en wensen hem 
veel succes toe.  

Tussenstand Najaarsactie 
Tot nu toe is er een bedrag van € 3.617,- 
door de penningmeester ontvangen. In 
2023 was het totaalbedrag van de actie 
€ 6.758,- 

Toeristenbezoek 
Het nu afgesloten seizoen van het toe-
ristenbezoek (vanaf mei tot laatste dag 

herfstvakantie) heeft het fraaie bedrag 
opgeleverd  van €18.800,- 
Grote dank aan allen die als vrijwilliger 
hun steentje hebben bijgedragen. Zonder 
vrijwilligers geen opbrengsten. 

Rommelmarkt 
De opbrengsten van de rommelmarkt 
lopen in de pas met eerdere opbrengsten. 
De vrijwilligers die, soms al vele jaren 
lang, elke week aanwezig zijn om de 
aangeleverde spullen te verkopen, ver-
dienen onze grote dank. Ook hier geldt: 
zonder hen, geen rommelmarkt en geen 
opbrengsten. 

Betaling kerkblad
In 2024 is er een bedrag ter hoogte van 

€ 1.047,50 van 44 gemeenteleden voor 
de bijdrage van het kerkblad ontvangen. 
Vorig jaar was dat € 2.007,50 van 98 
gemeenteleden. Dit is wel een heel groot 
verschil. Daarom vragen wij u om na te 
kijken of u uw bijdrage voor het kerkblad 
van 2024 al betaald heeft. Om het makke-
lijk te maken onderstaand vindt u de QR 
-code om uw bijdrage te betalen.

Van de 
kerkrentmeesters

Wij bidden U om vrede
en vragen U om brood,
dat mensen redt van honger,
en onmacht tot ter dood.

Wij bidden U om wijsheid,
en vragen U om licht
dat mensen ogen opent, 
en op elkander richt. 

Wij bidden U om zegen, 
en vragen om het woord,
dat mensen weer verenigt, 
en naar de vrijheid voert.  

tekst: Henk Jongerius

Het is goed nieuws om te kunnen melden 
dat er twee mensen bereid gevonden zijn 
om belangrijke taken op zich te nemen. Er 
is een nieuwe voorzitter voor het College 
van Kerkrentmeesters. Daan van der Ent 
wil deze taak op zich nemen. De planning 
is dat op zondag 26 januari de bevestiging 
tot ouderling-kerkrentmeester zal plaats-
vinden. Jelle Jan Holwerda wil pastoraal 
medewerker worden. Hij zal de pastorale 
taak op zich nemen voor de wijk Nieuw-
land. We zijn hier blij mee en wensen hen 
plezier en zegen in hun taak!

Wij bidden u om vrede

Nieuwe 
ambtsdragers
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Scan de QR-code om € 20,00 te betalen voor

bijdrage Open Venster '24  58.40.10.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 17 november 2026.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=8HAoCe

C7S0yPxVHtEuCMHg

GEZELLIGHEID
GESPREK

SOEP, BROODJES
THEE & KOFFIE
CHOCOMELK

DIVERSE ACTIVITEITEN
BORDSPELLEN

KERSTLIEDEREN

26 december 2024
inloop vanaf 10:00 tot 16:00

Kerst Herberg
voor iedereen.. 

in De Sjoel
TURFKADE 16

BRIELLE

DeSjoel

LUNCH:
12:00 TOT 14:00

spreekt u hier met
anderen af ?   

GRATIS TOEGANG

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE BRIELLE
organisatie:
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De profundis
Lees ook: Psalm 130
De profundis - uit de diepten. De eerste woorden van Psalm 130 
duiken werkelijk op de vreemdste plaatsen op. In het Gregori-
aans, bij Bach en Arvo Pärt, maar net zo makkelijk in de naam 
van een metalband of een nogal duister computerspel (leeftijd: 
16+). 
Deze psalm weet kennelijk een snaar te raken. Ieder mensenle-
ven kent immers zijn diepten. Momenten waarop je geliefden, je 
idealen, je betere ik en al je andere houvast wegvalt en er niets 
anders overblijft dan een besef van totale onmacht en hulpe-
loosheid. Met Kerst vieren we dat er in die diepten en in dat duis-
ter een licht is gaan schijnen, voorbode van de nieuwe morgen. 
Een zon ‘… voor wier stralen het nachtelijk duister zwicht’.

Op 24 november werden in de Sint-Catharijnekerk de overleden 
gemeenteleden herdacht. Hun namen werden genoemd en voor 
ieder werd een kaars aangestoken. Het was een kerkdienst vol 
herinneringen en emotie, met dankbaarheid en verdriet. Het licht 
werd ontstoken als teken van ons geloof en vertrouwen dat zij 
veilig in Gods handen zijn. “Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen.” Lied 91a: 3.

Zondag 15 december aanstaande zijn we in de kerk met de 
schrijfactie ‘Write for Rights’ die elk jaar rond 10 december - de 
dag van de rechten van de mens -  wordt gehouden. Er liggen 
brieven klaar om te ondertekenen onder andere voor Maryia 
uit Belarus. Als politiek activist droomt zij van een Belarus waar 
iedereen mag zeggen wat hij of zij wil. Nadat ze zich aansloot bij 
de oppositie werd ze ontvoerd en op grond van valse beschuldi-
gingen tot elf jaar cel veroordeeld. Maryia’s familie heeft al meer 
dan een jaar niets van haar gehoord.
We hopen dat velen met ons meedoen.

Werkgroep Amnesty International Brielle, 
Martha Spruit en Jacob Voogt 

Donkere diepten

Uitkijken en verwachten

Amnesty: Write for Rights

Gedachtenisdienst

Advent is een tijd van uitkijken en verwachten. We laten ons elk 
jaar opnieuw verblijden door het feit dat God ons als kwetsbaar 
kind nabijkomt. In het donker van deze wereld is het bemoedi-
gend dat het licht van het koninkrijk al zichtbaar wordt, onder 
ons in het hier-en-nu. Het komt, en het is er, overal waar Jezus 
zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden.
Het grondidee voor de serie schikkingen in de adventstijd is ‘het 
licht verwachten’. Vanaf de eerste zondag zien we het licht al, 
al is het nog ver weg. Er is de wens om het licht te ontvangen, 
al sluimert deze wens nog aan het begin van de adventstijd. Er 
is daarom gekozen voor een ontvangende lijn, alsof het armen 
zijn om het goede te ontvangen. Die lijn is verbonden aan een 
kandelaar. Op de eerste zondag was de ontvangende lijn onder 
aan de kandelaar bevestigd, elke zondag komt de lijn hoger en 
dichter bij de kaars. Totdat met Kerst de lijn de kaars omarmt.



In de Dankdagviering op 10 november was er medewerking van het Close Singers 
Ensemble. Zij zongen prachtig!

1, 8, 15, 22 en 25 december
5 en 19 januari

(vrijdag 18.30 uur)
13 december Rianne Fortuin
10 januari Eibert Kok
24 januari Belia & Henk Lugtenburg

•  elke maandag
 10.00 uur Inloophuis Sjoel, Turfkade 16
 12.00 uur aanschuiflunch
• elke vrijdag
 10.00 uur Inloophuis Sjoel,
 ’s middags repair café
• elke maandag (vanaf 6 januari)
 Crea-doe-middag, 14.00 uur - Sjoel

December
4  Huiskring Leef je geloof, 19.30 uur,  

Tjeerd & Anneke de Groot,  
06-4146 4146

12 Alles wat Ademt, 20.00 uur, Sjoel
14  Kerstconcert En Chantant, 20.00 uur, 

Sint-Catharijnekerk
18 Kerstviering CBS Anker
18  Huiskring Leef je geloof, 19.30 uur,  

Tjeerd & Anneke de Groot,  
06-4146 4146

19  Kerstconcert Randstedelijk Mannen-
koor, Sint-Catharijnekerk, 20.00 uur

20 21, 22 Kerstmarkt, Sint-Catharijnekerk
 (www.beleefbrielle.nl)
26 Kerstherberg in de Sjoel (Turfkade 16)
 (zie pagina 8)

Januari
5 Nieuwjaarswensen na de dienst 
9 Alles wat Ademt, 20.00 uur, Sjoel
15  Huiskring Leef je geloof, 19.30 uur,  

Tjeerd & Anneke de Groot,  
06-4146 4146

20  Tijdgenoten, 20.00 uur, Sjoel
29  Huiskring Leef je geloof, 19.30 uur,  

Tjeerd & Anneke de Groot,  
06-4146 4146

Kerkdiensten Plantage

Kindernevendienst

Agenda 
Sint-Catharijnekerk
en Sjoel

Bij de 
diensten
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Kerstnachtdienst ‘Op zoek naar hoop’
In de Kerstnachtdienst gaan we op zoek naar hoop en licht in donkere tijden. Laat je 
inspireren door oude verhalen uit de Bijbel. Uiteraard horen we het bekende Kerste-
vangelie uit Lucas 2, van de reis naar Betlehem, het kind in de kribbe, de herders op 
het veld en de engelen die een hemels lied zingen. In de Kerstnachtdienst zingen we 
veel bekende Kerstliederen, als samenzang en met het koor. Dit jaar is er weer een pro-
jectkoor gevormd onder leiding van cantor Marco ’t Hart. Organist is Jan Meuleman. 
Na afloop is er glühwein. Let wel op de temperatuur. In de Sint-Catharijnekerk is er 
maar beperkt verwarming. 
Vier het mee! Dinsdagavond 24 december, aanvang 21.30 uur, deur open vanaf 21.00 
uur.

 Kerstmorgendienst met koperblazer 
Op woensdagmorgen 25 december vieren we volop het Kerstfeest. ‘Het Woord is mens 
geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid …’ 
Met de blijde boodschap van de geboorte van het kind dat het licht voor de wereld 
is, vieren we Kerst. In de hoop dat dat licht ook bij ons en in de wereld om ons heen 
geboren wordt. Hoe kan dat licht gaan branden? Op de Kerstmorgen gaan we op zoek 
naar een antwoord. Marco ’t Hart bespeelt het orgel, feestelijk begeleid door Anouk 
Nooteboom op trompet. En de kindernevendienst sluit deze morgen het project ‘Help 
jij me hopen?’ af.

 Oecumenische viering in de week van gebed
Samen met de Rooms-katholieke parochie en de Vrijzinnigen Brielle is er in de week 
van gebed om eenheid van christenen een oecumenische viering. Het thema is dit 
jaar: ‘Ja, ik geloof’. Het is de uitroep van Martha als Jezus aan haar vraagt of ze gelooft 
of Hij de Messias is. In het aangeboden materiaal wordt aandacht besteed aan de 
eerste oecumenische geloofsbelijdenis, opgesteld in 325 in Nicea, dat is dus 1700 jaar 
geleden. Het thema en deze geloofsbelijdenis staan centraal in oecumenische vierin-
gen in deze week van gebed om eenheid. Op 19 januari is deze viering in de Sint-Ca-
tharijnekerk, met als voorgangers dominee Maja Nieuwenhuis, dominee Eibert Kok en 
pastoraal werker Bea Poortvliet. Welkom!

Bijzondere kerkdiensten

Close Singers Ensemble



Kerkdiensten vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl 
en via ons YouTube-kanaal.
  Collecten

Zondag 8 december 2de zondag van Advent Kerk in Actie
10.00 uur liturgische kleur is paars Onderhoud
ds. Eibert Kok dienst van Schrift en Tafel
 kindernevendienst

Zondag 15 december 3de zondag van Advent Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Jan de Visser (Berkenwoude) kindernevendienst Onderhoud

Zondag 22 december 4de zondag van Advent Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars  Hospice Spijkenisse
ds. Eibert Kok kindernevendienst Onderhoud

Dinsdag 24 december Kerstnacht  ½ Eredienst
21.30 uur liturgische kleur is wit  ½ Leger des Heils                                      
ds. Eibert Kok m.m.v. projectkoor Onderhoud

Woensdag 25 december Kerstmorgen Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Kerk in Actie
ds. Eibert Kok kindernevendienst Onderhoud

Zondag 29 december  zondag na Kerst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Diaconie
kerkelijk werker Anneke Klavers (Zuidland)  Onderhoud

Zondag 5 januari Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Diaconie
ds. Jan Wilschut (Rockanje) kindernevendienst Onderhoud

Zondag 12 januari 1ste zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Binnenlands diaconaat 
ds .Eibert Kok  Armoede
  Onderhoud

Zondag 19 januari 2de zondag na Epifanie  Eredienst
10.00 uur oecumenische zondag van de eenheid St. Ong Education 
ds. Eibert Kok, liturgische kleur is groen (Bram Poldervaart)
pastoraal werker Bea Poortvliet kindernevendienst Onderhoud
en ds. Maja Nieuwenhuis

Let op! 
Tijdens de diensten wordt de kerk beperkt of niet verwarmd. 
Trek iets warms aan!

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Schuilen in de Stal
(naar een verhaal van Sally Grindley)

1
Net als elke morgen wordt Ruben wakker van de dieren in de 
stal. Hij kruipt uit het stro. Wegwezen, voordat iemand binnen-
komt. Maar eerst melkt hij nog een koe en drinkt het  komme-
tje melk in één keer leeg. Dan glipt hij naar buiten.

2
Door de straten van de stad loopt Ruben naar de markt. Achter 
de ramen ziet hij moeders en kinderen die opstaan. Hoe zou 
het zijn, wakker worden met mensen die van je houden, denkt 
Ruben.

3
Op de markt is het oorverdovend druk.
Koeien loeien, kippen kakelen
“Aan het werk”, roept een koopman tegen Ruben. Hij krijgt een 
borstel en moet de koeien verzorgen.

4
Tegen de avond kan Ruben terug naar de stal. Onderweg ziet 
hij een man met een ezel, waarop een jonge vrouw zit. ”Heb je 
wat te drinken voor mijn vrouw?” bedelt de man. “Ga weg, je 
bent te laat”, roept de herbergier.
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5
Stilletjes loopt Ruben verder. Alleen. Overal zitten groepjes 
mensen te praten. Hoorde ik ook maar bij een groepje, denkt 
Ruben. Maar er is niemand die naar hem omkijkt.

6
Daar is de stal. Ruben glipt naar binnen en kruipt weg in het 
stro. Maar dan gaat de deur open en er klinken stemmen. Hij 
wordt bang. Zijn hart bonkt. Gaat daar de deur weer dicht? Is 
hij ontdekt?

7
Ineens rolt de donder. De schuur schudt. Het bliksemt en 
dondert. En in een flits ziet Ruben de vrouw en de man die hij 
eerder die dag zag. En hoort hij daar een baby? Dan is plotse-
ling het onweer voorbij.

8
Het bliksemt niet meer, maar toch is het volop licht in de stal. 
Hij kruipt uit het stro en wat hij dan ziet. De vrouw zit op een 
krukje en naast haar staat de man. En in een voederbak ligt 
een baby’tje en alle dieren van de stal staan erom heen. ”Kom 
maar”, zegt de vrouw, “jij hoort er ook bij.”



Tuincentrum

M. van den Berg

Nieuwe naam  
Vertrouwde service 

 
Profile ‘de Fietsspecialist’ van Oudenaarden  

gaat verder als Bike Totaal van Oudenaarden. 
Kom je snel eens kijken?

Groetjes van het hele team!

´T Woud 4  |  3232 LN Brielle  |  0181-413351  |  www.biketotaalvanoudenaarden.nl

BT_vanOudenaarden_Advertentie_A6.indd   1 04-01-2024   16:36

Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334
maandagochtend gesloten

Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl

‘t Voorhuys
Nobelstraat 3
Brielle

• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten
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Mobiele ontmoetingsplek
Onderdak. Mensen hebben een dak 
boven hun hoofd nodig. Fysiek maar ook 
geestelijk gezien. Theoloog des Vader-
lands van afgelopen jaar, Kees van Ekris, 
is van mening dat ‘De meest urgente taak 
van de kerk is troost, echtheid en verbon-
denheid bieden’.

In zijn podcast serie voor het IZB (Vereni-
ging voor zending in Nederland), Missi-
onaire Trends, spreekt hij over de rol van 
kerken en christenen in de toekomst, en 
een van die trends is het verlangen naar 
onderdak. ‘Ik gebruik het woord onderdak 
omdat ik het concreet bedoel: de kerk 
als plek om te schuilen, om thuis te zijn, 
iemand die tijd voor je neemt en luistert, 
en bidden kan, en een bepaalde vrijmoe-
digheid heeft om voor je ziel te zorgen.’
Er komt wel bezoek in de Sjoel, soms om 
fysiek te schuilen voor het (herfst)weer, 
maar door persoonlijke ontmoetingen 
en de regelmaat van de wekelijkse lunch 
ontluikt er ook ruimte waar echtheid en 
verbondenheid langzaam mag groeien. 
En de mensen die niet in de kerk ko-
men, of niet binnenwandelen in de Sjoel, 
waar vinden zij onderdak? Hoe kom je 
er achter waarin mensen zich ontheemd 
voelen?

Tijdelijk samen pauzeren
Sommige bezoekers komen met regel-
maat en ontmoeten andere bezoekers in 
de Sjoel. Iedereen is op zijn eigen reis; en 
wij geven onze tijd aan elkaar om tijdelijk 
samen te pauzeren. Er zijn een paar 
mensen die wekelijks aanschuiven en on-

derdak vinden in de Sjoel. Als er toevallig 
geen hulpkracht is, springen sommige 
bezoekers onverwacht bij om de vaat op 
te ruimen. Er is altijd genoeg soep voor 
diegene die laat komt. Maar mensen die 
hun weg naar de Sjoel niet vinden, hoe 
bereik je die? 

Bakfiets
De komende tijd ga ik buiten de Sjoel 
mensen opzoeken. Via een landelijk fonds 
heeft de diaconie een bakfiets gekocht 
om hierbij te helpen. Misschien heeft u 
hem gezien, in de kerk geparkeerd onder 
de toren. Op de woensdagen zal ik mobiel 
zijn om contact te maken met mensen 
buiten en met andere organisaties. Deze 
bakfiets heeft trap-ondersteuning en een 
grote bak voor een (camping)tafel en 
stoelen. Dus met een volle kan koffie, mis-

schien cup-a-soup en een koektrommel, 
kan ik overal komen; op een locatie in een 
buitenwijk van Brielle, zelfs in Oostvoorne 
bij de kerk daar of in Hellevoetsluis.
Onder andere kan ik bekendheid geven 
aan wat erin de Sjoel plaatsvindt: de aan-
schuiflunch op maandag, het Repair Café 
op vrijdag of de Kerst Herberg op tweede 
Kerstdag. Ik kan vragen stellen aan men-
sen waar zij hun onderdak vinden. Ook 
ben ik op zoek naar vrijwilligers voor het 
project HipHelpt, wat begin 2025 gelan-
ceerd wordt, samen met andere kerken in 
Voorne aan Zee. Wil je een keer mee op 
stap om mensen op straat of in een park 
te spreken? Of (samen) een activiteit of 
lezing in de Sjoel te organiseren? Neem 
dan contact op met mij.

Tonn den Otter, diaconaal werker, 
desjoelbrielle@gmail.com 06-3898 9414

Terugblik Groot
Huisbezoeken

Ook dit jaar waren er weer bijeenkomsten 
in de Sjoel en de Geuzenhof.
We spraken over het koninkrijk Gods aan 
de hand van Jezus’ vergelijking over de 
arbeiders in de wijngaard die, onafhanke-
lijk van hoeveel uren ze hadden gewerkt, 
aan het eind van de dag allemaal even-
veel betaald kregen.
Uiteraard ontstonden er levendige 
gesprekken over recht en onrecht, over 
zorg voor je medemens. De groep zorgde 
zelf voor de verdieping en dat was divers, 
al naar gelang de samenstelling van de 
groep.
Het waren vruchtbare momenten om 
elkaar te ontmoeten en met elkaar in 
gesprek te komen.

Eibert en Herman
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plus.nl

Vandaag 
besteld, 
vandaag 
in huis.
Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. 

Dat is al handig. Maar helemaal handig is  

PLUS Express: daarmee heb je je boodschappen 

2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur  

al klaar bij jouw PLUS.

John Bos / Reede 36 // Brielle //  

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

NIEUW

Plus Bos   Reede 36   3232 CZ Brielle

Beleef het verschil.

0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com

Zeg het met bloemen

Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18
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Op zondag 27 oktober was het zover: een groep tieners uit de 
protestantse gemeenten Brielle, Rockanje en Oostvoorne kwam 
samen voor onze startactiviteit: Sirkelslag! Dit landelijke spel, 
waar honderden jeugdgroepen in Nederland aan meedoen, 
stond dit jaar in het teken van ‘Als nieuw!’ Dit thema sluit aan bij 
het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland, waarin het 
leven in het licht van Gods Koninkrijk centraal staat.

Sirkelslag draait om creativiteit, actie en samenwerken. Dat 
hebben we volop ervaren! In de kerkzaal, consistorie en tuin van 
de Oostvoornse Dorpskerk werden de tieners uitgedaagd met 
allerlei opdrachten rondom het verhaal van Marta en Maria. De 
groep ging los op het maken van tableau vivants, kraakte codes 
in een puzzel, sloeg zich door een quiz, en probeerde zoveel 
mogelijk punten te scoren tijdens een parcours door de kerkzaal. 
Al spelend ontdekten we samen hoe het is om te leven vanuit 
verantwoordelijkheid voor elkaar en de schepping en wat het 
betekent om uit te kijken naar Gods Koninkrijk.

Aan creativiteit en inzet geen gebrek deze middag. We kijken 
terug op een leuke, inspirerende middag en zijn benieuwd wat 
de volgende editie ons zal brengen!

Benieuwd geworden? Of wil je een keertje komen meedoen? 
Welkom! 
We organiseren gedurende het jaar nog genoeg leuke activitei-

ten voor tieners in de leeftijdsgroep van 12-18 jaar. 
Neem gerust contact op met Maan van der Heiden 
(maanvanderheiden@hotmail.com).

Advent is een tijd van verwachting en hoop. We kijken uit naar 
de komst van Jezus, we verlangen naar vrede en licht. En dat 
doen we niet alleen: mensen kunnen elkaar hoop geven. Het 
thema van het adventsproject van kindernevendienst is dan 
ook: Help jij me hopen? We lezen verhalen waarin mensen hoop 
krijgen. 
Op de eerste zondag werd verteld over de vijgenboom, die met 
zijn groene knoppen een teken van hoop is. Daarna horen we 
over Johannes de Doper, Maria en Elisabeth en de herders in het 
veld. Het zijn stuk voor stuk prachtige verhalen die onze hoop en 
verwachting kunnen voeden.
De projectverbeelding van deze periode is een kalender van 
de hoop, waarop elke zondag zichtbaar wordt waar mensen 
hoop van krijgen. Naast de kalender van de hoop is er voor elke 
zondag een video, waarin mensen vertellen waarvan zij hoop 
krijgen.

Sirkelslag 2024

Help jij me hopen?
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Hartelijk bedankt voor de mooie bos 
bloemen, kaarten, telefoontjes en bezoek 
na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Dit 
heeft mij goed gedaan.

Gerrie Smit

Wat een plezier hebben we gehad van de 
bloemen uit de kerk; een mooie ‘pleister 
op de wonde’! Met mijn knie gaat het 
inmiddels de goede kant op. Nog even 
doorzetten met oefenen en ik spring weer 
op de fiets ...

Jeannette Klein

Bedankt

Inleveren kopij

Gouden bladeren

Tranen

Carols in
Oostvoorne

19

Kopij inleveren voor 10 januari 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine 
Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe 
kerkblad komt uit op 23 januari. Voor foto’s: 
Joost de Koning, (0181) 416043.
Onze kerk is ook te volgen op: 

Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle

Bettie Bergwerff stuurde bovenstaande 
foto en schreef erbij: ‘Bij het verlaten van 
de kerk was het volle maan en de blade-
ren van de bomen leken wel van goud. Te 
mooi om niet te delen.’

De liturgische bloemschikking tijdens de 
Gedachteniszondag had tranen als thema.
Psalm 42:4 - Tranen zijn mijn brood, bij 
dag en bij nacht.
Openbaring 21:4 - Hij zal alle,tranen uit 
hun ogen wissen.

De tweede editie van Carols in Oostvoor-
ne is gepland op zaterdag 7 december. 
Er zijn op deze dag drie repetities, direct 
gevolgd door de uitvoering. In het pro-
jectkoor is ruimte voor vijfentwintig geoe-
fende zangers en zangeressen, verdeeld 
over de verschillende stemgroepen. Het 
koor zal onder leiding staan van Jolanda 
Zwoferink, cantrix. Ron van Halen (orgel) 
en Lenie de Meij (harp) verlenen muzikale 
medewerking. 

Zaterdag 7 december 2024  

Carols in Oostvoorne 
 

door Cantorij Oostvoorne & Projectkoor  
o.l.v. Jolanda Zwoferink - cantrix  

Ron van Halen – orgel               Lenie de Meij – harp  
Else Mulder – lector 

Dorpskerk Oostvoorne  

16.00 uur 
Toegang vrij 



V e r e n i g i n g  v a n  E s t a t e  P l a n n e r s  
i n  h e t  N o t a r i a a t

E P N 

Ambachtelijk en 
vakkundig inlijstwerk

• foto’s
• borduurwerk

• schilderijen
• zeefdrukken

• litho’s
• posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
van schilderijen

Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl

AL MEER DAN 60 JAAR


